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P1: En zo kon de fusieclub opstarten; voor alle vrijwilligers een grote verandering, nieuwe uitrusting, nieuwe 
elftalafgevaardigden, het was wel effe wennen! 
 
P2: De eerste jaren verliepen sportief met ups en downs, inclusief degradatie. De jeugdwerking kon zich verder ontplooien en in 
enkele jaren tijd kon de financiële toestand gesaneerd worden. 
 
P1: De eerste fusievoorzitter was Miel Meulders, maar na enkele weken vroeg hij om aflossing; Leo Cannaerts nam  dan het 
voorzitterschap over tot in 1998. Sindsdien is het Patrick Wijns die de touwtjes in handen heeft.  
Samen met een verjongd bestuur kon hij de club brengen waar ze volgend jaar hoeft te staan: aan de top van het Belgisch 
amateurvoetbal. 
 
P2: Het eerste seizoen 1995-96 werd onmiddellijk katastrofaal, met als resultaat terug naar Eerste Provinciaal. Maar het 
volgend seizoen konden we al terug promoveren met Raymond Jaspers als trainer. 
 
P1: Ja, de eerste jaren telden we de actieve tijd van trainers in aantal matchen, niet in jaren.  
 
P2: Doy Perazic (den Doy) hield het 17 kompetitiewedstrijden vol, daarna Marc Laenens voor 3 matchen, dan Raymond 
Jaspers voor 49 wedstrijden, en daarna Jaak Merchez voor 21 matchen 
 
P1: En aan de start van seizoen 98-99 kwam Luc Leys aan het bewind, samen met Hugo Van Doninck als T-2. Luc Leys hield 
het ook maar 17 wedstrijden uit … 
 
P1:  En zo kwam den Doy effe terug, die het seizoen afmaakte. 
 
P2: Niemand had dan ook gedacht dat zijn opvolger, een zekere Cis Bosschaerts, in tandem met Hugo Van Doninck, in 1999 
een contractje van 17 jaar ging opstarten.  
 
P1: Van 1997 tot 2000 hielden we het nog vol in bevordering, maar in 2000 vlogen we terug naar 1-e Provinciaal voor drie jaar. 
 
P2: Maar vanaf het seizoen 2002-2003 klaarde de hemel op: kampioen in Provincial in 2003 en dan naar bevordering waar we 
in 2009 de kampioenstitel behaalden. 
 
P1: Wie die eerste jaren van op de eerste rij meemaakte, was Jurgen Laenen, die onder alle daarjuist genoemde trainers heeft 
gespeeld. 
 
P2: En ook onder Cis Bosschaerts; en die op 4 december 2005 zijn 100-e goal maakte voor het eerste elftal van K.SK Heist. 
 
P1: In 2009 naar derde en onmiddellijk het jaar daarop naar tweede Nationaal. 
 
P2: We hadden inderdaad een geweldige groep; kampioen in Bevordering na een hardnekkig duel met ploegen als Hasselt en 
Verbroedering Meerhout; en in 2010 kampioen in Derde, met de memorabele twee laatste wedstrijden tegen Racing Mechelen 
en Rupel Boom. 
 
P1: En denken we hier maar efkes aan Bart Webers, die in die twee kampioenenjaren als verdedigende middenvelder niet 
minder dan 34 keer scoorde. 
 
P1: Dat amateursploegske naar 2-e Nationale! Voor vriend en vijand was het duidelijk: dat feestje zou niet langer dan één 
seizoen duren. 
 
P2: Maar tot groot ongeloof van pers en publiek, hielden we het niet minder dan zes jaar vol, met een beperkt budget,  zonder 
licentieproblemen, maar met veel enthousiasme, hard werken, doordacht transferbeleid, een perfect werkende technische staf,  
en uiteraard een pak natuurtalenten op de grasmat. 
P1: de successen van ons eerste elftal, liet ons ook toe om het Sportcentrum verder te ontwikkelen, en met de hulp van het 
gemeentebestuur werd het A-terrein heraangelegd, een bijkomend terrein - in kunstgras nog wel ! – en vorig jaar de zo lang 
verwachte nieuwe kleedkamers, een bijkomende zittribune en de Gero- en F&S Lounge. 
 
 
 
 
P2: …kijken we dan nu naar een kleine greep uit het overvolle video- en foto-archief van Leon Schreurs en Robert Barberien… 
 
 

  



 

Intro : speler loopt door de nieuwe kleedkamers (zo komen die ook eens in beeld). 

 

Jurgen Laenen (suggesties) : 

- carrière bij FC en KSK (voor en na fusie); hoe de fusie beleefd? 

- de eerste moeilijke jaren met veel trainers en weinig hoogtepunten 

- toch 2 maal opnieuw naar Bevordering – leuke momenten van promoties ? 

- ik kreeg veel stampen maar was toch zelden gekwetst 

 

Roel Grant (suggesties) : 

- als kleine jongen in 1995 van de Boudewijnlaan naar het Sportcentrum (miniem ?) 

- hoe geraakte je in eerste elftal ? wanneer ? carrière bij KSK  

- leuke voorvallen ? leuke promotievieringen : in stoet door de Bergstraat! Ontvangst Gemeentehuis 

 

Bart Webers (suggesties) 

- carrière bij KSK ? hoe ben je hier terecht gekomen ? … en in Heist blijven wonen ! 

- historische wedstrijden, historische vieringen (bv winst op Hasselt, in Bevordering) 

- beslissende match op Racing Mechelen 

- andere leuke voorvalletjes of sterke verhalen over trainers of teamgenoten 

 

 

 


